
 

 

Đóng Cửa Năm Thánh nhưng “Trái tim Chúa vẫn rộng mở” cho nhân thế. 

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Isabella Piro) 

Lễ đóng cửa Năm thánh tại Vung Cung Thánh đường Đức Bà Cả trong ngày Giáng sinh, Đức Hồng y 
Tổng quản mời gọi các tín hữu hãy luôn mở lòng đón nhận Lời Chúa, chào đón người khác và tha thứ 
cho nhau. 

Tiếng chuông “Sperduta”, vang lên từ cái chuông cổ gợi lên tinh thần hành hương, đã vang lên trong lễ 
đóng cửa Thánh đường của Vương cung thánh đường Đức Bà Cả. 

Vào lúc hoàng hôn ngày 25 tháng 12, Lễ trọng kính Chúa Giáng sinh, tại một Rome ngập trong những 
cơn mưa liên tục trong vài ngày qua, các tín hữu hành hương đã tham dự nghi lễ truyền thống, do Hồng 
y Tổng quản Rolandas Makrickas chủ trì. ĐHY nói: “Khi chúng ta đóng cửa Thánh đường này, chúng ta 
tin rằng trái tim của Đấng Phục Sinh, một nguồn sống mới vô tận, vẫn luôn rộng mở cho những ai hy 
vọng vào Ngài”. 

Một nghi lễ cổ xưa và trang nghiêm 

 

Rồi, trong im lặng, Đức Hồng y bước lên 
những bậc thang dẫn ra Cửa. Và vẫn 
trong im lặng, ngài quỳ xuống trước 
ngưỡng cửa, dừng lại để cầu nguyện. 
Cuối cùng, ngài đứng dậy và đóng cửa 
lại. 
Gần một năm trôi qua kể từ khi cánh cửa 
được mở vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. 
Quyết định đóng cửa vào ngày 25 tháng 
12 không phải là ngẫu nhiên: tại nhà thờ 
Đức Bà Cả, các thánh tích của Chiếc 
Máng Cỏ Thánh nơi Chúa Giêsu sơ sinh 
được đặt để nằm trong đó được lưu giữ ở 
đây. 
 

 



Hãy Trở thành Cánh Cửa Rộng Mở cho Người Khác 

“Điều đang được đóng lại không phải là ân sủng của Chúa, mà là một thời điểm đặc biệt dành cho 
Giáo hội; trong khi điều vẫn luôn được rộng mở là trái tim nhân từ của Thiên Chúa,” Đức Hồng y 
Makrickas nhấn mạnh trong Thánh lễ sau nghi thức, được cử hành rất sống động bởi Dàn hợp xướng 
Liberia, đơn vị kỷ niệm 480 năm thành lập chính thức trong Năm Thánh này. 

“Hôm nay chúng ta đã chứng kiến Cửa Thánh khép lại,” vị hồng y nhấn mạnh, “nhưng cánh cửa thực 
sự quan trọng vẫn là cánh cửa trái tim chúng ta: nó mở ra khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa, nó rộng mở 
khi chúng ta đón nhận anh chị em mình, và nó được củng cố khi chúng ta tha thứ và nguyện xin cho sự 
tha thứ.” 

Do đó, tôi mời gọi anh chị em xin hãy nhớ rằng “bước qua Cửa Thánh là một món quà, và bắt đầu từ 
hôm nay, việc mở rộng cánh cửa cho người khác là sứ mệnh của chúng ta…” Một cử chỉ đơn giản và 
trang trọng như vậy trở thành “sự tưởng nhớ biết ơn và một sứ mệnh can đảm.” 

Một Năm Thánh, hai vị Giáo hoàng 

Trong bài giảng của mình, Đức hồng y linh mục đã nhấn mạnh tính chất độc đáo của Năm Thánh Hy 
vọng sắp kết thúc: một Năm Thánh do Đức Giáo hoàng Phanxicô khởi xướng và được Đức Giáo hoàng 
Lêô tiếp diễn. Tiền lệ duy nhất xảy ra vào Năm Thánh 1700, do Đức Giáo hoàng Innocentê XII khai mạc 
và được Đức Giáo hoàng Clementê XI kết thúc. Hôm nay, cũng như xưa, đó là “sự chuyển giao quyền 
lãnh đạo, mang đến cho chúng ta hình ảnh về đời sống bất diệt của Giáo hội”, bởi vì “Chúa không bao 
giờ bỏ rơi Giáo hội của Ngài”. 

Hòa bình là điều có thể 

Đức Hồng Y tiếp tục nói rằng, Năm Thánh Hy Vọng là “thời điểm mà Giáo hội một lần nữa tuyên bố với 
toàn thế giới rằng Thiên Chúa không xa cách, rằng hòa bình là điều có thể, và lòng thương xót mạnh 
hơn tội lỗi”. 

Và noi theo bước chân của các Giáo hoàng Phanxicô và Lêô, Đức Hồng Y Makrickas nhấn mạnh rằng 
hy vọng không phải là ảo tưởng, cũng không phải là trốn tránh thực tại, hay lạc quan ngây thơ, mà là 
“một sức mạnh cụ thể mở ra những con đường mới”, “một quyết định được đánh dấu bằng tình yêu”, 
“sự tham gia vào đời sống của Ngôi Lời nhập thể, một ánh sáng mà không màn đêm nào có thể dập 
tắt”. 

Hy vọng được sinh ra từ sự đón nhận 

Do đó, Năm Thánh không phải là “một sự kiện cần được sống khi kết thúc,  một lời mời gọi hãy luôn 
chú tâm vào Con Thiên Chúa, bởi vì nếu không lắng nghe Ngôi Lời, hy vọng sẽ bị dập tắt”. 

Đức Hồng Y Makrickas nói thêm rằng, tấm gương để noi theo là Đức Mẹ Maria, người đã “dạy cho mọi 
người rằng hy vọng được sinh ra từ sự đón nhận: đón nhận Thiên Chúa vào cuộc sống, đón nhận tha 
nhân, đón nhận tương lai mà không sợ hãi.” Chỉ bằng cách này, nghĩa là bằng cách để Thiên Chúa 
bước vào trái tim chúng ta, chúng ta mới có thể mở ra Cánh Cửa Thánh đích thực, “cánh cửa của lòng 
thương xót, của sự hòa giải và tình huynh đệ.” 

Biến Năm Thánh thành hành động cụ thể 

Cuối cùng, từ vương cung thánh đường lưu giữ bức tượng Đức Mẹ Cứu chữa Dân thành Roma (Salus 
Populi Romani), cũng như hài cốt của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và một số vị Giáo Hoàng khác, Đức 



Hồng Y Makrickas mời gọi các tín hữu biến những khoảnh khắc đầy quyền năng của Năm Thánh thành 
lời cầu nguyện đổi mới, sự quan tâm cụ thể đến người nghèo, sự hòa giải trong gia đình, sự tận tâm 
sáng tạo trong công việc và sự hiện diện đầy lòng thương xót trong cộng đồng. Chỉ bằng cách này, 
chúng ta mới có can đảm để trở thành “một Giáo Hội với Tin Mừng trong tay và anh chị em trong trái 
tim.” 

Lời cầu nguyện cho người nghèo 

Trong phần Cầu nguyện Giáo dân, những ý nguyện đặc biệt đã được dâng lên cho Giáo hội, để Giáo hội 
luôn trung thành với sứ mệnh loan báo Tin Mừng; cho những người hành hương đã đi qua Cửa Thánh, 
để được đổi mới trong niềm hy vọng, để họ làm chứng cho tình yêu của Chúa; cho những người tìm 
kiếm chân lý, để họ tìm thấy nơi Thiên Chúa nguồn ánh sáng, Lời và sức mạnh chiến thắng bóng tối, 
nghi ngờ và mệt mỏi. 

Sau đó, những lời cầu nguyện được dâng lên cho cộng đoàn và cho ước muốn “quan tâm hơn nữa đến 
nhu cầu của người nghèo”. 

Thánh lễ kết thúc với bài thánh ca Giáng sinh truyền thống Astro del ciel (Đêm Yên Bình) và lời chúc 
trọng thể do Đức Hồng Y Tổng quản xứ trao ban. 

 



Nói về Đức Mẹ Ban Ơn Cho Dân Thành Roma (Maria, Salus Populi Romani) 

Tượng được nhà điêu khắc Luigi Enzo Mattei khắc và được Thánh Gioan Phaolô II làm phép vào ngày 8 
tháng 12 năm 2001, Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Đức Bà Cả được Đức Giáo Hoàng 
Phanxicô mở lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 1 năm 2016, nhân dịp Năm thánh Lòng Chúa Thương Xót. 

Điêu khắc gia đã lấy cảm hứng từ hình ảnh trên Khăn Liệm thành Turin, cửa thánh mô tả Chúa Kitô 
hiện ra với Đức Mẹ Maria, Salus Populi Romani. Phía trên bên trái là cảnh Truyền Tin cho Đức Mẹ, và 
bên phải là Lễ Ngũ Tuần. 

Phía dưới bên trái là hình ảnh Công đồng Ephesus, nơi công nhận Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa 
(“Theotokos”), và bên phải là Công đồng Vatican II, nơi tuyên bố Mẹ là Mẹ của Giáo Hội. 

Đóng cửa các Cửa Thánh khác 

Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Liberian là cửa thánh đầu tiên trong số các cửa thánh của 
các vương cung thánh đường Giáo hoàng được đóng lại. Sáng thứ Bảy, ngày 27 tháng 12, sẽ đến lượt 
Vương cung thánh đường Thánh Gioan Lateranô, còn ngày hôm sau, Chủ nhật, ngày 28 tháng 12, Lễ 
Thánh Gia, sẽ đến lượt Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành. Các nghi thức sẽ do các 
vị tổng giám mục tương ứng, Hồng y Baldassare Reina và Hồng y James Michael Harvey chủ trì. 

Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ đóng Cửa Thánh của Vương cung thánh đường thánh Phêrô tại Vatican vào 
ngày 6 tháng 1, Lễ trọng kính Chúa Hiển Linh. 


